
Eén ogenblik en alles werd anders.
Diepbedroefd nemen wij afscheid van

mevrouw

Lucienne WILLEMS

geboren te Diest op 17 november 1936 en er 
overleden  in het Algemeen Ziekenhuis op 14 januari 2020.

Dit melden u:

Lucette en Bert BOKKEN-DEKONINCK,
      Gilles DEKONINCK,
      Valerie en Pieter-Jan DEKONINCK-VAN MIERLO,
            Lex,
      Elise en Gilles DEKONINCK-GROVEN,

Patrick en Marleen BOKKEN-VRANCKEN,
      Elle BOKKEN,
      Maite BOKKEN,                  

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

De families WILLEMS en NOLLET.

Dank aan
de buren Gust en Maria, de thuishulp Stefanie,

de thuisverpleger Dimitri en de huisdokter Rita Jacquemijn.

De afscheidsdienst zal plaatshebben in JULIS, Vervoortstraat 11 te 
Diest, op zaterdag 18 januari 2020 om 11.00 uur.

Samenkomst in JULIS vanaf 10.45 uur.

De crematie en plaatsing van de urne zal plaatshebben in besloten 
kring.

Gelegenheid tot groeten in JULIS, Vervoortstraat 11 te Diest, samen 
met de familie, op vrijdag 17 januari van 19.00 tot 19.30 uur.

Condoleren: FAM WILLEMS
Koning Albertstraat 67 - 3290 Diest
www.huisjannes.be

HUIS JANNES & JULIS, Diest - 013/31 11 37

En als ik doodga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood.

‘t Is het verlangen dat ik achterliet.
Dood ben ik pas,

als jij me bent vergeten.


