
mevrouw

Julia ‘Lia’ Akkermans
echtgenote van de heer Miel Peirelinck

gewezen Voorzitter Krukkenhulp
geëngageerd Leerkracht De Bremberg Diest

geboren te Antwerpen op 11 oktober 1930 en 
overleden te Diest op 27 mei 2024.

Zij leeft verder in de harten van:

Jan Peirelinck en Brigitte De Meulenaere
      Elodie en Axel
            Sander, Simon, Lisa
      Fauve en Dries
      Marie en Aldo
            Marcus
      Louis en Merel

Erik Peirelinck en Marleen Ceusters
      Kris
      Gert
      Hanne en Koen
            Sam en Flore

Mark Peirelinck en An Loosen

Luc Peirelinck en Ann Hendrickx
      Jelle en Esther
            Otto, Mona
      Lotte
      Giel en Clara

Kris Peirelinck en Diane Smaers 
      Lien en Pieter
            Nore, Saar

      Thijs en Annelies
      Toon en Charlotte
      Joost en Julie

Greet Peirelinck en Wim Dankaerts
      Vicktor en Liesl
      Risson
      Vincent en Julie
      Ricco en Noa                                     haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Met dank aan 
de huisarts Inge Willems, de vrijwilligers van Samana Molenstede,

het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis en het wzc Ezeldijk.

Bijzondere dank aan 
alle vrienden en kennissen die voor haar iets betekend hebben.

Condoleren: Familie Akkermans-Peirelinck 
                       Koning Albertstraat 67 - 3290 Diest 
                       www.huisjannes.be

De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de 
St.Jozefkerk, Dorpsplein te Molenstede op vrijdag 31 mei 2024 om 10.30 uur, waarna 
wij haar te rusten leggen op de begraafplaats van Molenstede.

Samenkomst in de kerk om 10.15 uur.

Gelegenheid tot groeten in het Funerarium JANNES, Overstraat 50 te Diest, samen 
met de familie, op donderdag 30 mei 2024 van 19.00 tot 19.30 uur. 

Voor haar overlijden maakte 
Moeke samen met Vake 
onderstaande bedenking :

Na bijna 70 jaar huwelijk is er zoveel ´samen´. 
We kregen ruim de tijd om 
over ons leven na te denken. 

Er is ons zoveel geluk overkomen. 

Dat geluk was ook geschenk 
van alle mensen die ons leven deelden. 

Een sterk gevoel van dankbaarheid 
kleurt daarom onze gedachten voor we, 
dat geloven wij, overstappen 
naar de eeuwigheid.


